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Voorwoord

CONTACTGEGEVENS

soie.loos@zusters-berlaar.be

016/49.86.54

Beste bewoner, familie, ...

We starten het jaar met een nieuwe editie van

'Onze buurt'.

We mogen weer enkele nieuwe gezichten

verwelkomen, maar moeten jammer genoeg ook

afscheid nemen van 3 bewoners.

Ook zijn er weer een heleboel leuke foto's te

bewonderen van de voorbije activiteiten, zoals de

feestontbijten, de karaoke en de kerstmarkt.

Omdat wij 'Kom op tegen kanker' graag willen

steunen, organiseren wij op 2 momenten een

pannenkoekenbak. Meer info hierover is in het

krantje te vinden.

Aangezien onze bewoners heel wat levenswijsheid

hebben, hebben we een selectie van hun wijze

woorden verzameld op Delftsblauwe tegeltjes.

Tot slot vinden de puzzelaars en moppentappers

onder jullie hun gading achteraan het krantje.

U kan 'Onze buurt' ook digitaal ontvangen. Geef

hiervoor gerust uw gegevens door aan Soie van

het ergo/animatieteam. Dit mag u ook doen indien

u zelf iets wil schrijven voor 'Onze buurt'.

Alvast heel veel leesplezier!
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Naam: Angelina Van Houdt

Afkomstig van: Holsbeek

Geboortedatum: 12/06/1930

Opname datum: 22/10/2023

Woongroep en kamernummer: Mezenhof kamer 128

BEWONERS

NIEUWS

Naam: Guido Broos

Afkomstig van: Kessel-Lo

Geboortedatum: 26/05/1957

Opname datum: 27/10/2023

Woongroep en kamernummer: Zwaluwnest, kamer 123

Naam: Marie Hortense (Christiane) Raeymaeker

Afkomstig van: Kessel-Lo

Geboortedatum: 04/09/1934

Opname datum: 31/10/2023

Woongroep en kamernummer: Zwaluwnest, kamer 102
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VERJAARDAGEN

BEWONERS

VERJAARDAGEN

BEWONERS

Januari

2 januari Clemence Van Laethem 98 jaar Bloemenveld

5 januari Godelieve Dormaels 87 jaar Bloemenveld

5 januari Emma Van den Brande 87 jaar Bloemenveld

5 januari Antoinette Vandecan 88 jaar Vlindertuin

6 januari Jef De Coster 91 jaar Bijenkorf

9 januari Willy Monival 83 jaar Bijenkorf

9 januari Yvonne Van Eyken 86 jaar Bloemenveld

13 januari Jan Scheerlinck 86 jaar Zwaluwnest

27 januari Mathilde Swiggers 94 jaar Vlindertuin
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Februari

1 februari Madeleine Bosmans 92 jaar Bijenkorf

4 februari Fons De Keyser 91 jaar Bijenkorf

7 februari Rik Eyssen 94 jaar Mezenhof

8 februari Julien Coster 88 jaar Bloemenveld

11 februari Emerence Schots 93 jaar Vlindertuin

12 februari Agnes Nackaerts 82 jaar Zwaluwnest

13 februari Maria Roelandts 87 jaar Bloemenveld

16 februari Lisette Govaerts 87 jaar Zwaluwnest

16 februari José Jacquemyn 88 jaar Zwaluwnest

19 februari Lief Grysseels 77 jaar Mezenhof

23 februari Jeanne Van Istendael 90 jaar Mezenhof

28 februari Julia Pijl 88 jaar Zwaluwnest
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OVERLEDEN

BEWONERS

Over Jean Duerinckx kregen we een mooie getuigenis van Ann, de schoondochter:

Jean werd enkele jaren voor de start van WO II geboren. Als enig kind in een

landbouwersgezin was het oorspronkelijke plan dat je vanaf je 14 jaar enkel tijdens de

wintermaanden lessen zou volgen in de land- en tuinbouwschool. Doordat je zo’n goede

leerling was, mocht je toch verder studeren en behaalde je met glans je diploma van tuinbouw.

Na je studies vervulde je je legerdienst vooral in Duitsland, in de Eifel. Daar is je liefde voor dat

mooie land ontstaan. Vervolgens ging je aan de slag in je vroegere school, de Wijnpers, eerst

als tuinier, dan als teeltoverste en vervolgens als leraar. In de Wijnpers nam je een ware

pioniersrol op wat betreft busvervoer van leerlingen, het organiseren van tuinexpo’s,

opendeurdagen, ilm- en diavoorstellingen, demonstraties bloemschikken, plantenruilbeurzen

en schoolreizen, o.a. naar de vermaarde Bundesgartenschau. In de steunbetuigingen van je

oud-collega’s en oud-leerlingen lezen we dat dit alles én ook jouw deskundige leraarschap

enorm geapprecieerd werden.

Naast je werk was je ook in de weekends en vakanties heel actief. Je hielp je vrouw en

schoonmoeder bij hun passie voor antiek en speelde potjes voetbal met je zoon Filip. Je legde

tuinen aan in de ruime omgeving, tot zelfs in het Waasland. Je deed projecten voor de

provincie, waarvoor je de onderscheiding ontving van zilveren kruis van ridder van de

Brabantse orde voor verdienste. Je organiseerde reizen naar steden in binnen- en buitenland,

met steeds een groene toets, zoals het bezoeken van een tuincentrum, kruidentuin…..In de bus

vermaakte je de deelnemers steevast met een portie moppen. Je ging ook graag zelf op reis

en dit meestal met de iets. Het aantal km dat jij geietst hebt, is meer dan de omtrek van de

aarde!Na 40 jaar dienst in de Wijnpers heb je je verder toegelegd op je prachtige tuin, waarin je

ooit meer dan 3000 verschillende plantensoorten verzamelde. Het is zoals je vroegere

buurman Jo zei: misschien kende niet iedereen uit de wijde omtrek jou, maar iedereen wist

wel waar "de schonen hof" lag, den hof die je met zoveel passie hebt verzorgd. Tijdens
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opentuindagen liet je geïnteresseerden ook volop meegenieten van zoveel natuurpracht! Bij

onze bezoekjes aan jullie stond ook steevast ‘den toer rond den hof’ op het programma. Je

kende alle namen van de planten uit je hoofd en vertelde van waar je ze had meegebracht.

Met de kleinzonen Jesse en Niels heb je ook al sjottend menig uur in de tuin doorgebracht,

supporterend in de atletiek en bij menig gezelschapsspel.

Na het onverwachte verlies van je geliefde vrouw twee jaar geleden, bleef je nog enkele

maanden samen met je hond thuis wonen. Toen medische problemen de bovenhand kregen

en buurtzorg niet meer toereikend was, drong de stap naar het woonzorgcentrum zich op.

Daar was je een graag geziene bewoner met je warme, zachte lach en ijne humor. Je stond

ook al snel bekend voor het geven van goed tuinadvies en dit op je eigenste bescheiden

manier! Je was er graag.

Enkele weken geleden brak je je heup. De narcose deed je geen goed, waardoor je meer en

meer achteruit ging en we je uiteindelijk moesten laten gaan. Pastor Bart gaf ons gevoel bij dit

afscheid mooi weer, het gevoel alsof een prachtige, zachte, lieve, grote eik geveld is, een eik

die zowel verwondering als bewondering opwekte. Liefste pa, we koesteren wie je was en

voor ons altijd zal blijven. Dank je wel voor alles.
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Het leven van Maria Page was verbonden met Kessel-Lo, van haar geboorte in 1938 tot haar

verhuis naar ons huis in 2017. Daar bracht ze daar haar jeugd door, daar trouwde ze in 1963

met René Uyttebroeck, en daar woonde ze met haar gezin vlak naast de kerk waar ze elke

zaterdag naar de eucharistieviering gingen.

Maria werkte enkele jaren bij Delacre, tot ze thuis bleef om voor de kinderen te zorgen. René

en Maria kregen 5 kinderen: Dirk, Sandra Marleen, …. Maar het leven was hard voor het gezin:

Vera overleed op 8 maanden, en Tanja overleed op 1 jaar. Maria droeg ze – net als haar andere

kinderen – altijd in haar hart.

Op zondag gingen René, Maria en de kinderen steevast wandelen met de wandelclub. Vaak

lange afstanden, genietend van gezelschap en van de natuur. Maria was heel sociaal,

goedlachs, zeer zorgzaam voor haar kinderen. Iets wat we ook in ons huis ook duidelijk

merkten: ook hier was Maria heel sociaal, deed ze graag mee aan activiteiten, kwam ze naar

de mis, leefde ze mee met het wel en wee van vele medebewoners en medewerkers, en

zeker met haar kinderen.

Reeds in 2001 overleed haar man René. Een zware klap voor Maria en de kinderen. Enkele

jaren later begon Maria te sukkelen met haar gezondheid. Ze had het geluk dat Dirk inwoonde

en, naast zijn voltijdse job, alle zorg op zich nam.

Maria ontdekte het aanbod van het Convent, waar ze verschillende jaren een graag geziene

gast was en vele mensen goed leerde kennen. Toen de zorgen te groot werden, verhuisde

Maria in 2017 naar ons huis. Er ging geen dag voorbij, of ze kreeg bezoek van een van de

kinderen, die haar steevast meenamen naar de koepel of naar buiten om te genieten van

elkaar en van een drankje. De laatste jaren ervaarden we dat de gezondheid van Maria sneller

achteruit begon te gaan. Heel langzaam heeft ze het leven neergelegd op 20 oktober.
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Op 27 januari 1931 is Rik Foblets geboren in Sint Pieters Rode als eerste kind van Leonie

Bollens en Jozef (Jef) Foblets. In zijn jeugd wordt hij Henrie genoemd. Rik is de oudste van

zes kinderen. Hij is negen jaar wanneer de tweede wereldoorlog uitbreekt. De gebeurtenissen

tijdens de oorlog maken een grote indruk op hem. Rik zal zich gans zijn leven verbonden

voelen met mensen in oorlogsgebieden. Thuis helpt hij op het veld en met klussen.

In de Sint Pieters ambachtsschool studeert hij mechanica en wordt paswerker. Hij woont

enkele jaren bij zijn meter in Schubbeek zodat hij met de tram naar school kan, later gaat hij

met de iets. Hij gaat werken bij Philips en volgt avondlessen elektriciteit en loodgieterij.

Met Mit Labro uit Nieuwrode trouwt hij in1957. Ze kopen grond in het Langeveld en bouwen

hun huis. Rik en Mit krijgen drie kinderen: Marleen, Dirk en Peter.

Rik gaat werken bij Rigo in Leuven en vervolgens bij SABCA in Haren, waar hij zal blijven tot

aan zijn brugpensioen. Als jong volwassene is Rik actief bij de civiele bescherming. Hij wordt lid

van de KWB, de gezinsbond en later van ziekenzorg. Rik is een trouwe bloedgever.

Rik tuiniert. Mit verzorgt het huishouden en kookt lekker . Ze steriliseert de groenten voor de

winterperiode. Later komt de diepvries en wordt alles ingevroren. Rik doet de herstellingen in

huis. Buren, vrienden en familieleden kunnen altijd beroep op hem doen.

Nadat de kinderen het huis uit zijn, ontdekt het echtpaar het plezier van reizen, eerst naar Mit

haar zus in Canada, later, samen met vrienden, naar mooie plekken in Europa. Ze krijgen 5

kleinkinderen en organiseren vele familiefeesten

Mit is 71 jaar wanneer ze plots sterft. Nu zorgt Rik alleen voor huis en tuin. Hij maakt mooie

reizen met zijn broer Maurits.

57 jaren heeft Rik in het Langeveld gewoond wanneer hij verhuist naar St Margaretha. Hij is er

graag, spreekt vol lof over het keukenpersoneel en doet mee aan activiteiten. Hij ontmoet

nieuwe vrienden. Hij geniet van bezoekjes van familie en vrienden, maar vooral van zijn 2

achterkleinkinderen. Langzaam gaat alles moeizamer. Op korte tijd gaat Rik zijn toestand snel

achteruit. Hij overlijdt op 21 oktober.
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Jenny Delauré verjaart op 4 februari

René Verheyden verjaart op 6 februari

Godelieve Dekeyser verjaart op 15 februari

Raymond Claes verjaart op 20 februari

Harry Knooren verjaart op 23 februari

NIEUWS

VRIJWILLIGERS

Proiciat aan de jarigen!

Jeanine Ferro verjaart op 1 januari

Flori Wierinckx verjaart op 1 januari

Sigrid Milants verjaart op 4 januari

Liliane Broos verjaart op 9 januari

Roger Geets verjaart op 14 januari

Mathilde Engels verjaart op 20 januari

Jenny Caubergs verjaart op 20 januari

Maria Carbon verjaart op 26 januari
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SPOTLIGHT

In ons huis zijn er meer dan 90 vrijwilligers aan de slag op allerlei manieren. Maar wat doen

ze precies allemaal?

Elke 2 maanden zetten we een bepaalde groep vrijwilligers in de spotlight, zodat we ze van

dichterbij leren kennen.

Cafetaria

Elke dag, behalve als het mis is op vrijdagnamiddag, ook in de weekends, kan je terecht in

onze cafetaria voor een gezellig samenzijn met drankje, een taartje, een ijsje, pannenkoeken…

Hier mogen wij rekenen op heel aantal vrijwilligers die met de glimlach de toog bemannen. Dit

hechte team zorgt voor sfeer en gezelligheid die toch wel een dikke tien waard is.

Wij willen heel graag dank u wel zeggen aan Daniëlle, Yvette, Guy, Gaby, Jeanine, Flori, Jos,

Joske, Nicole, Wilfried, Franci, Mieke, Liliane, Albert, Liliane, Guy, Mia, Godelieve, Marie-Jeanne,

Suzanne, Harry, Werner, Louisa, Jos, Joske en Jeanine.
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PERSONEEL

NIEUWS

Naam: Davy Van Wittenberg

Geboorteplaats en datum: Leuven, 07/08/1989

Woonplaats: Kessel-Lo

Hobby's: sportschieten/kruisboogschieten

Functie en dienst: onderhoudsmedewerker

Naam: Jessica Van Meensel

Geboorteplaats en datum: Leuven, 13/09/1989

Woonplaats: Wezemaal

Kinderen: 1 dochtertje

Functie en dienst: zorgkundige Vlindertuin

WelkomWelkom
in ons team

Naam: Lilly Van Esch

Geboorteplaats en datum: Leuven, 05/02/1992

Woonplaats: Lubbeek

Kinderen: 2

Functie en dienst: zorgkundige Mezenhof
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VERJAARDAGEN

PERSONEEL

Januari

Lamia Arabat verjaart op 1 januari

Feven Girma Asfaw verjaart op 2 januari

Cathy Martin verjaart op 12 januari

Sabrina Adams verjaart op 19 januari

Peggy Symons verjaart op 20 januari

Stephanie Geens verjaart op 23 januari

Joke Stevens verjaart op 25 januari

Ine Smids verjaart op 27 januari

Lieve Matheys verjaart op 31 januari
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Alicia De Oliveira verjaart op 1 februari

Fatim Buyuk verjaart op 2 februari

Lilly Van Esch verjaart op 5 februari

Veerle De Craen verjaart op 9 februari

Ingrid De Laet verjaart op 10 februari

Ann Mortier verjaart op 11 februari

Veerle Frère verjaart op 13 februari

Mia Bollens verjaart op 14 februari

Jan Jambé verjaart op 28 februari

Februari
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GEBOORTE

Op 21 oktober werd het gezinnetje van

Carmen (Vlindertuin) uitgebreid met een

dochter die de naam Manon kreeg. Zij is de

kleine zus van Maïté, Lynn en Ella.
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PASTORAAL

HOEKJE

Kwetsbaarheid

Kwetsbaarheid

in onze handen gelegd

om het beste in ons

naar boven te laten komen

om te koesteren

om te groeien in menselijkheid

geen plaats voor

hardheid

misbruik

oorlog

enkel nog vrede
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ACTIVITEITEN

Biodanza 17 oktober



19

Feestontbijt 23 november
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Feestontbijt 24 november
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Karaoke 20 november
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Biodanza 28 november
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Kerstmarkt 16 december



24
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NIEUWE
ACTIVITEITEN

Enkele activiteiten uitgelicht

JANUARI

Op maandag 8 januari komen de schoolkinderen driekoningen zingen op de

woongroepen.

Op donderdag 11 januari zijn onze bewoners welkom om 14u in de Koepel voor

een Nieuwjaarsdrink. Schol!

Dinsdag 16 januari kunnen we om 15u de beentjes losgooien, want Biodanza

komt weer langs.

Op zondag 21 januari kunnen jullie in de Koepel weer de harples gaan

bijwonen.

Vrijdag 26 januari wordt er in de Koepel om 18u een concertje gegeven met

gitaar en dwarsluit.

De jarigen van de maand mogen op maandag 29 januari om 14u30 hun

verjaardag komen vieren in de Koepel, samen met enkele familieleden.

______

Dinsdag om de 14 dagen (2/01, 16/01 en 30/01)

Repetities zangkoor van 10u30 tot 11u30 in de Koepel.

Elke eerste en tweede donderdag van de maand

Brei- en haakcafé in de Koepel van 14u tot 16u. Iedereen die zelf wilt breien of

haken is welkom om aan te sluiten, alsook mensen die gewoon willen kijken.

Elke 4de dinsdag van de maand

Rondgang met onze mobiele bibliotheek in heel het huis, vanaf 15u.
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Enkele activiteiten uitgelicht

FEBRUARI

Op maandag 12 februari is iedereen welkom voor onze maandelijkse spelnamiddag

in de Koepel om 14u30.

Woensdag 14 februari is het Valentijn en kunnen de koppels genieten van een

Valentijnslunch in de Koepel.

Op donderdag 15 februari wordt er een schoenenverkoop georganiseerd in de

Koepel. Jullie zijn vanaf 14u welkom om te komen kijken.

Zondag 18 februari kunnen jullie om 10u komen luisteren naar de harples die

doorgaat in de Koepel.

Op woensdag 28 februari kunnen de geïnteresseerden om 18u naar het

avondconcert gaan in de Koepel. Deze keer wordt er saxofoon en piano gespeeld.

______

Dinsdag om de 14 dagen (13/02, en 27/01)

Repetities zangkoor van 10u30 tot 11u30 in de Koepel.

Elke eerste en tweede donderdag van de maand

Brei- en haakcafé in de Koepel van 14u tot 16u. Iedereen die zelf wilt breien of

haken is welkom om aan te sluiten, alsook mensen die gewoon willen kijken.

Elke 4de dinsdag van de maand

Rondgang met onze mobiele bibliotheek in heel het huis, vanaf 15u.
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Activiteitenkalender Lokaal Dienstencentrum, Holsbeek

Januari en februari 2024

De planning van het lokaal dienstencentrum was nog niet volledig bekend bij het ter perse

gaan van het huiskrantje. Vandaar dat dit item niet opgenomen is in deze editie van 'Onze

buurt'. Uiteraard worden jullie via de andere kanalen verder op de hoogte gehouden over het

activiteitenaanbod van het lokaal dienstencentrum voor de periode januari en februari.
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FIJN OM TE

WETEN

Wijze woorden van onze bewoners

't Is de moeite om

te leven.

Wees content met

wat ge hebt.

Altijd opkomen

voor jezelf, laat je

niet wegcijferen.

Blijven ademen!
Er niet teveel bij

stilstaan. Wat

komt, dat komt!

Zagen en klagen

helpt niet.

Goed eten, rustig

blijven en buiten

wandelen.

Rekening houden

met je medemens

en vriendelijk zijn

tegen iedereen.

Leef de dag

vandaag, want

morgen is het

misschien te laat.
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* Januari, de eerste maand van onze kalender. Een maand die niet altijd heeft bestaan. Bij de

Romeinen bestonden de maanden januari en februari niet. De twee maanden van de winter

werden door de Romeinen niet als volwaardig beschouwd, het was een maandloze periode.

Toen de Romeinen de maand januari dan toch in het leven riepen, kreeg ze haar naam van de

beschermgod Janus. Deze god was de god die op alle deuren, poorten en openingen lette.

Januari opent dus het jaar, het is de maand van de overgang, van een nieuw begin. Maar

Janus is de god die afgebeeld wordt met twee gezichten, elk een andere kant opkijkend.

Janus is dus de god van het verleden en van de toekomst. De perfecte god om het nieuwe

jaar mee te starten en het oude af te sluiten.

* 1 januari: Op 31 december om middernacht veranderen we van kalenderjaar. Dit gaat

gepaard met zoenen en wensen voor een gelukkig nieuwjaar. In vele landen komt hier ook

heel wat vuurwerk bij kijken. Het vuurwerk verjaagt de boze geesten en verwelkomt het

nieuwe jaar. In Spanje worden er twaalf druiven gegeten, eentje bij elke klokslag.

* 6 januari: Op 6 januari is het Driekoningen, de dag waarop de drie Wijzen een geschenk

kwamen brengen aan het kindje Jezus. In vele landen wordt er op Driekoningen een taart

gegeten. In de taart zit een boon verstopt en wie de boon in zijn stuk taart heeft, is koning of

koningin voor één dag. Kinderen gaan van huis tot huis, verkleed als de drie Wijzen en zingen

een liedje over Driekoningen. In ruil krijgen zij dan snoep of geld. In Spanje is Driekoningen dan

weer het equivalent voor onze Sinterklaas.

* In het Romeinse Rijk telde de maand februari dertig dagen van 45 VC tot 8 NC in de

schrikkeljaren. Keizer Augustus schrapte één dag van februari zodanig dat de maand augustus

(vernoemd naar hemzelf) even veel dagen zou hebben als juli (vernoemd naar Julius Caesar).

* In 61 landen, waaronder België, werd 29 februari uitgeroepen tot zeldzame ziekte dag.

Zeldzame ziekten en kwalen waarvoor nog geen geneesmiddel bekend is krijgen dan extra

aandacht.

* Wie in Griekenland trouwt in een schrikkeljaar heeft volgens de Grieken een grote kans op

een ongelukkig huwelijk.

* Naast de schrikkeldag is er ook een schrikkelseconde. Om de paar jaar wordt deze

schrikkelseconde toegevoegd om de atoomklok te synchroniseren met het ronddraaien van

de aarde.

* "Geen vrouwtje is zo arm, of ze maakt haar pannetje warm". Met deze oude spreuk wordt

verwezen naar Maria Lichtmis, een feest exact 40 dagen na Kerstmis. Op 2 februari wordt er

traditiegetrouw in vele gezinnen pannenkoeken gebakken.



30

Zondag 21 januari en zondag 24 maart van 14u – 17u

Pannenkoekenbak ten voordele van “Kom op tegen kanker”

Met een team van acht dapperen doen we ook dit jaar mee aan de “1.000 km Kom op tegen

Kanker”.

De “1000 km” is een uniek ietsevenement waarbij teams van 7 ietsers tijdens het

hemelvaartweekend (van 9 tot 12 mei) samen met vele anderen gedurende 4 dagen 1000 km

ietsen ten voordele van de strijd tegen kanker. Dat is broodnodig, want jaarlijks krijgen meer

dan 40.000 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. De opbrengst hiervan inanciert

patiëntgericht onderzoek dat minder commercieel interessant is voor de farmaceutische

industrie en die hierin bijgevolg minder of niet investeert. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek

naar zeldzame kankers.

Om hieraan te mogen meedoen, moeten de deelnemers, via acties en giften, voor eind april

5.500 € verzamelen.

De naam van ons team is: “You’ll never bike alone”.

Waarom deze actie in het WZC St-Margaretha Holsbeek?

Vanuit ons vrijwilligerswerk in het cafetaria van het WZC Sint-Margaretha Holsbeek, waarbij

we om de twee weken op donderdagnamiddagen pannenkoeken bakken voor de bewoners

en hun bezoekers, ontstond het idee om via deze weg een actie te voeren voor de “1.000 km

Kom op tegen Kanker”. Dankzij de goodwill van het huis, die ons alle ingrediënten gratis ter

beschikking stelde, het enthousiasme van een aantal medewerkers van het WZC en de

bijkomende ondersteuning van enkele vrijwilligsters brachten de 2 acties die we er

organiseerden (pannenkoeken aan 5,00 €/stuk) vorig jaar een totale opbrengst van 1.005 €.

Dit was voor ons een stimulans om een dergelijke actie ook dit jaar opnieuw te organiseren.

Wij hopen u te mogen verwelkomen.
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KRUISWOORD-

RAADSEL
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WOORDZOEKER
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BINAIRE

PUZZEL

Bij het oplossen van een binaire puzzel gelden de volgende regels:

• Elke cel moet een nul of een één bevatten.

• Er mogen niet meer dan twee dezelfde cijfers direct naast elkaar of direct onder elkaar

worden geplaatst.

• Elke rij en elke kolom moet evenveel nullen als enen bevatten. In dit geval dus 6 nullen

en 6 enen.

• Elke rij is uniek en elke kolom is uniek. Een willekeurige rij mag echter wel hetzelfde

ingevuld worden als een willekeurige kolom.
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DE MOPPEN-

TROMMEL

Kannibalen:

Een familie kanibalen houdt een gezellig feestje thuis.

Grootmoeder staat in de keuken een mens te braden op traditionele wijze.

Eén van de kinderen vraagt: "Oma, welk mens heb je deze keer klaargemaakt?"

De grootmoeder antwoordt: "We eten deze keer gebakken Antwerpenaar"

Waarop de kinderen allemaal tegelijk roepen: "Ik wil de nek!!! Ik wil de nek!!!"

Aster logeert in de vakantie bij oma. Ineens ziet ze hem in de hoek van de kamer staan.

Oma: ‘Waarom doe je dat, Aster?’ Antwoordt Aster: ‘Volgende week is de vakantie voorbij,

dus ik ben vast aan het oefenen voor school.’

Als je op bepaalde plekken dik wordt, kan je er beter niet meer gaan eten.

Ik heb gaten in mijn onder- en bovenkant, mijn linker- en rechterkant, en in het midden.

Toch houd ik water vast. Wat ben ik?

Een spons
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Drie mensen zitten in een auto en rijden over een brug, Komt de politie achter hun aan en

houdt hun aan. Zegt de politieagent:"gefeliciteerd, jullie zijn de duizendste auto die over

deze brug rijdt, jullie hebben tienduizend euro gewonnen. dan zegt de bestuurder: "Mooi,

kan daar mijn rijbewijs mee halen." Zegt de man naast de bestuurder: "Let maar niet op

hem, hij is bezopen." Vervolgens zegt de hardhorende opa achterin: "k zei toch dat we niet

ver kwamen met deze gestolen auto."

Twee oenen zitten in een boot. ‘Hé,’ zegt de ene oen, ‘er zit een gaatje in de boot

waardoor er allemaal water naar binnen stroomt.’ Zegt de andere oen: ‘Dan maken we er

nog een gaatje bij. Daar kan het water dan weer uit.’

Gijs komt voor de zoveelste keer te laat op zijn werk. Zijn baas zegt: ‘Kun je nu echt

niet wat beter je best doen om op tijd te komen?’ Gijs: ‘Ja hoor, ik neem wel een bus

eerder.’ De volgende dag is Gijs nóg later op zijn werk. Zijn baas zegt: ‘Je zou toch een

bus eerder nemen?’. Gijs: ‘Klopt, maar die ging de andere kant op.’



WOONZORGCENTRUM "SINT-MARGARETHA"

Groep van Assistentiewoningen "DE PAREL I & II"

Dagcentrum "HET CONVENT"

Lokaal dienstencentrum "DE SPRANKEL"

Kortrijksebaan 4, 3220 Holsbeek

Heeft u zelf iets interessants te vertellen dat in het huiskrantje gepubliceerd mag

worden, of heeft u iets interessants om tentoon te stellen?

Neem dan contact op met de dienst ergo van WZC Sint Margaretha.

E-mail: ergo.stm@zusters-berlaar.be

Telefoon: 016/49.86.54

Binnenspringen mag natuurlijk ook altijd!


